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OTH = Bundel Op Toon Hoogte, liedbundel HGJB 

KO = Kinderopwekking 

 

Biddag 10 maart 2021 

Middagdienst 15.30 uur 

Voorganger: Proponent van Heijningen  

uit Dorkwerd 

Uitzending via: www.kerkdienstgemist.nl 

Hervormde gemeente Onstwedde 

- Welkom door ouderling 

- Psalm 25:2 en 7 (OB) 

- Stilte, votum, groet 

- Vertrouw maar op God (KO 150) 

- Geloofsbelijdenis 

- Heer, U bent mijn leven 
(Weerklank 439 : 1 en 3)  

- Gebed 

- Gedicht: De biddende bouwer 

- Lees je bijbel (OTH 539)  

- Lezen: Nehemia 2 

- U bent machtig (OTH 549)  

- Verkondiging 

- Help mij om stil te zijn (OTH 568) 

- Gebed 

- Psalm 134:3 (OB)   

- Zegenbede 

 

 

Liederen tijdens de dienst: 
(vooraf opgenomen door Jong Genesis) 
 
Psalm 25 
2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
door Uw woord en Geest bekend. 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt. 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten. 
Hij die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vertrouw maar op God  
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
 
1. In de bijbel daar zegt Jezus: 
‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! 
 
2. In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z’n allen als Gods volk! 
 
 
 

Thema: 
De biddende bouwer 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Heer, U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven  
de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht,  
de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig,  
want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees je bijbel, bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
U bent machtig 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
Machtiger dan een koning 
Of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 
 

U bent de God van hemel en aarde 
De God van het heelal 
De God die alles weet en ziet 
Ja, U bent overal 
U bent mijn Vader in de hemel 
Ver weg en toch dichtbij 
Want door uw Heilige Geest 
Woont U in mij 
 
U bent de God van trouw en van liefde 
De God die eeuwig leeft 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
Voor ons gegeven heeft 
Dit goede nieuws wil ik vertellen 
Ver weg en ook dichtbij 
En ook al valt dit soms niet mee 
U bent bij mij! 
 
Help mij om stil te zijn 
Zo groot en zo machtig 
maar toch zo aandachtig 
bent U als een Vader voor mij 
wat ik U vragen wil 
maak nu mijn hart weer stil en blij 
Zoveel dingen die gebeuren 
zoveel mensen die treuren 
ik kan niet begrijpen waarom 
help mij om stil te zijn  
als ik bij U kom 
Zo vol van geheimen 
en toch zo dicht bij me 
bent U als een Vader voor mij 
houdt mij geborgen Heer 
zet al mijn zorgen weer opzij 
 
Is er honger en oorlog 
dan vraag ik: waarvoor nog 
ik kan niet begrijpen waarom 
help mij om stil te zijn  
als ik bij U kom 
 
Dank U hemelse Vader 
voor al uw genade 
al snap ik nog steeds niet waarom 
help mij om stil te zijn  
als ik bij U kom 
 
Psalm 134 : 3 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
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Bij de preek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nehemia stelt een vraag aan de koning. 

Wat doet Nehemia voordat hij de vraag stelt? 
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Hoor jij de woorden? 
Hoor jij tijdens de dienst één van deze woorden? Zet dan een streep door het woord. 
 

bidden vertrouwen bouwen 
Turven: hoe vaak hoor jij de woorden? 

   

 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woordzoeker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wil graag bidden voor: 
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