
De kloostermoppen van Nicolaas 

Er lag een vroege grondmorene 
over het glaciale keileem 
niet ver van Onstwedde want 
een gotische kerk moest er komen 
in het dorp in het oosten 
gebouwd van gebakken 
kloostermoppen 

Men wist van de leemdobbe  
in de buurt van Veenhuizen 
waar geticheld werd op het veld 
met potklei van de Tichelberg 
in een steenbakkerij 

Om een kerk en een Juffertoren 
voor de vroege katholieke gelovigen 
rond 1500, een kerkhervorming  
van Luthers tot later protestants 

En de oude kerk van Nicolaas 
staat nog waar hij eens stond 
en de bakstenen getuigen 
van de geschiedenis  
van gelovig Onstwedde
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