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Speciale nieuwsbrief voor de kinderen nummer 30 

DANKDAG 
Woensdag 4 november 2020 

 

Beste jongens en meisjes,  

Wat fijn dat je deze nieuwsbrief leest! 

In deze nieuwsbrief lees je over de kerkdienst van dankdag. 

Er zijn opdrachten en puzzels die je voor, tijdens en na de dienst kunt maken. 

Ook zie je afbeeldingen die passen bij het bijbelverhaal. 

Misschien kom je wel eens in de kerk, misschien ben jij er nog nooit geweest. 

We vinden het fijn als jij de dienst van dankdag met ons meekijkt. 

Ken jij kinderen uit het koor?  

Als je thuis bent kun je de liederen met het koor meezingen. Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hiervoor gebeurde…. 

 

Paulus wordt door de bestuurder naar de 

keizer in Rome gestuurd. Paulus wil van de 

keizer horen dat hij niet gevangen genomen 

had mogen worden. 

 

De schrijver van het boek 

Handelingen vertelt over die reis naar 

Rome, waar hij zelf bij was.  

Hij beschrijft hoe hij met een paar 

vrienden en Paulus op een schip zit 

dat in een storm terechtkomt. 
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Lezen uit de bijbel 

We lezen uit de bijbel: Handelingen 27 : 14 – 44  
(Herziene Statenvertaling) 

Bingo 

Als je tijdens de schriftlezing (lezen uit de bijbel) of tijdens de dienst een woord hoort 

mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren. 

 

stormwind schip hoop redding 

zee brood dankte Paulus 

geloof soldaten gered zwemmen 
 

Waar zie je dat Paulus God dankt en het brood breekt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken jij dit 

verhaal? 
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Iedereen moest in zee springen. Eerst de mensen die konden zwemmen, en daarna de 

anderen. Die konden dan planken en andere delen van het schip gebruiken om te 

blijven drijven. Zo kwamen alle mensen veilig aan land. 

Het schip raakte een zandbank onder water. Het voorste deel van het schip kwam 

helemaal vast te zitten. En door de kracht van de golven begon het achterste deel in 

stukken te breken. 
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Bij de preek                      Danken in de storm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

In de preek komen 3 woorden voorbij die uitleggen wat danken is. 

Schrijf jij deze woorden op? Leg in een zin uit wat ermee bedoeld wordt. 

1. Z…………….. 

 

2. B……………. 

 

 

3. V……………. 
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KRAAK DE CODE 

 

Voorbeeld:  

 

 

 

A4 A1 C4 C1  D5  E2 A5 C2  

 
 

         ! 

 

WEET JIJ HET WOORD?  

Schrijf de eerste letter van de plaatjes op. 

 

 

 

  

       …                …                 …                     …                …                 …               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

A a b c d e 
B f g h i j 
C k l m n o 
D p r s t u 
E v w x ij z 

D4 A5 D3 D4 

t e s t 

Weetje… 
 

 

Tegenwoordig kunnen grote schepen het hele jaar 

door varen, zomer en winter. In de tijd van Paulus 

was dat anders. Tussen de maanden oktober en 

april was het heel gevaarlijk op zee. Er waren dan 

soms hevige stormen. De schepen waren niet sterk 

genoeg om in die stormen te varen. 

Weetje…   

 

Paulus zat waarschijnlijk op een groot 

zeilschip, dat ook zonder zeilen kon varen. 

Er waren roeiers aan boord. 

Deze schepen vervoerden vaak dingen als 

graan of wijn. Ze namen vaak ook 

gevangen of reizigers mee.  

Dat leverde extra geld op. 
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Zou jij wel op een boot willen wonen?    ja / nee 

 

Waarom? 

 

 

Bij welk soort weer zou jij wel willen varen? 

0 regen   0 storm 

0 zon en wolken  0 weinig golven 

0 heel veel zon  0 hele hoge golven 

0 harde wind  0 anders: 

Als jij in een boot zit met harde wind en hele 

hoge golven…. 

Hoe zou jij je dan voelen? 

0 Blij! Weet je hoe gaaf……….! 

0 Boos. Gá je een keer varen, krijg je dit…. 

0 Bang…. Stel je voor dat de boot omslaat! 

0 Misselijk 

0 Anders: 
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Na de dienst: 

Een vraag voor papa/mama/opa/oma: 

Welke stormen heeft u meegemaakt?  

Heeft u ervaren dat God erbij was? Hoe? 

Ik 
vertrouw 

Ik 

op 
God 
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Waar ben jij dankbaar voor?  

Hoe kan jij danken in de storm? 

Schrijf in de wolken op waarvoor je God aan het einde van de dag wil 

danken? 

(Natuurlijk mag je na het danken ook bidden!) 

 

 


