
Thomas ontmoet op een parkeerplaats een vreemde man gekleed 
in een soort ‘zwartepietenpak’ Ze raken aan de praat. De man 
beweert Michiel Adriaenszoon de Ruyter te zijn. Gaandeweg het 
gesprek raakt Thomas er van overtuigd dat de man de waarheid 
spreekt. Hij neemt hem mee naar zijn huis op het Groningse 
platteland. Van daaruit laat hij hem stap voor stap kennis maken 
met het moderne Nederland. Zo bezoeken ze Groningen, de 
Bataviawerf, de marinehaven in Den Helder, Amsterdam en 
in Den Haag zelfs de minister president. Maar Thomas heeft 
eigenlijk maar één doel voor ogen...  

Jan Hoiting (Onstwedde, 1947) werkte 
veertig jaar bij de politie in Groningen. Na 
zijn pensionering legde hij zich toe op het 
schrijven van boeken. Zo verscheen er een 
bundel met ‘politiegedichten’ en twee boeken 
(in het Gronings) met korte 
politieverhalen. Daarna werd 
het tijd voor een verhaal in het 
Nederlands. Het was zijn lang 
gekoesterde wens om ooit een 
boek over het verblijf Michiel 
de Ruyter in hedendaags 
Nederland te schrijven. Dat 
is nu gebeurd.
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