Fakkeloptocht

Voor alle kinderen van Onstwedde en omstreken

Dit jaar organiseert de Handelsvereniging van Onstwedde weer een
fakkeloptocht op maandag 21 april a.s. (2° paasdag). We hopen dat
jullie ook met z’n allen komen!

Natuurlijk mag je al je vriendjes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s enz
meenemen.

Om 18.30 uur kun je bij Eetcafé Gerak aan de Dorpsstraat een fakkel
kopen voor € 1,50.

Om 19.00 uur steken we de fakkel aan en gaan we in optocht naar de
paasbult en gooien we de fakkel erop.

Branden maar!!

Komt allen, er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Om een zo groot mogelijk paasbult te krijgen, kunnen je ouders of familieleden
hun snoeihout en andere brandhout op zaterdag 19 april tussen 9.00 en 16.00 uur
naar de paasbult brengen.

Dit hout moet wel “schoon” zijn, dus geen verfresten enz.

We hopen dat het een mooie paasbult wordt.




