
4 mei herdenking 2013 te Onstwedde 

 
“Vrijheid spreek je af”     

      
 
 
19.40 uur Luiden van de klokken door de 3 plaatselijke kerken 
 
19.43 uur Spelen van koralen door muziekvereniging Crescendo 
 
19.46 uur Welkomstwoord door Janneke Prins namens het 4-mei comite, 
  waarna de namen van de slachtoffers uit Onstwedde van WO II  
  worden voorgelezen 
 
19.49 uur Gedicht “Gesloten deur” voorgedragen door Saline Lantinga en Gerben 

de Boer, leerlingen van het Ubbo Emmius te Onstwedde 
 
19.50 uur Overdenking door burgemeester B.A.H. Galama 
 
19.59 uur Spelen van de ‘Taptoe’ door dhr. R. Klap 
 
20.00 uur 2 minuten stilte 
 

Aansluitend de kranslegging. De eerste door krans wordt gelegd door                     
vertegenwoordigers van de Gemeente Stadskanaal burgemeester 
B.A.H. Galama en raadslid mevrouw I. Sterenborg. De 2e krans, 
namens de bevolking van Onstwedde, door Jarko Wubs en Nienke 
Kuperus, leerlingen van C.B.S. de Rank. 

 
  Hierna zingen we het Wilhelmus (vers 1 en 6) 
 
20.05 uur Defilé langs het gedenkteken met gelegenheid om bloemen te leggen. 
________________________________________________________ 
 

 

Thema 2013  
 
“Vrijheid spreek je af” 

 
 
Waarom 2 minuten stilte? 

Tijdens de Nat. Herdenking op 4 mei herdenken we iedereen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, in andere oorlogssituaties en bij vredesmissies is omgekomen. Dit is 
een plechtig moment. We verzoeken daarom iedereen vriendelijk om tijdens de 
dodenherdenking in de buurt van het herdenkingsmonument stilte in acht te nemen. 
 
Vlagprotocol op 4 mei 

’s Avonds vanaf 18.00 uur hangt bij alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, 
zonder wimpel, halfstok. De vlag wordt na de 2 minuten stilte niet in top gehesen, 
maar blijft overal halfstok tot zonsondergang. 
De vlag wordt binnengehaald door de vlag eerst langzaam in top te hijsen en 
vervolgens neer te halen. 


