
 

 
Hulp aan vluchtelingen Oekraïne 
Als kerken in de gemeente Stadskanaal hebben we de handen ineen geslagen om, in nauwe 

samenwerking met onze plaatselijke overheid, adequate hulpverlening te realiseren voor 

de vluchtelingen uit Oekraïne. Zij worden op korte termijn verwacht en ook in onze 

burgerlijke gemeente zullen er zeer vermoedelijk meer dan 100 vluchtelingen gehuisvest 

gaan worden. Vooralsnog gaat de gemeente er vanuit dat zij voor deze aantallen 

vluchtelingen voldoende huisvestingsmogelijkheden kan realiseren. Particuliere 

huisvesting is vooralsnog niet nodig. 
  

Dat geldt echter niet voor véél andere zaken en goederen. Met het oog hierop heeft de 

gemeente Stadskanaal de kerken gevraagd om goederen in te willen zamelen vanuit de 

gehele gemeenschap, deze op te slaan en te distribueren wanneer de vluchtelingen ter 

plaatse zijn. Er is behoefte aan de volgende zaken:   
 

✓ Voor volwassenen, met name dames: kleding en schoenen, nieuw of gebruikt (in 

goede staat). Denk vooral ook aan ondergoed, sokken, mutsen en shawls etc. 

✓ Kleding voor kinderen en baby’s; 

✓ Houdbare voedingsmiddelen, waaronder babyvoeding, instant-maaltijden, 

energierepen, toiletpapier etc.  

✓ Verzorgingsmiddelen: tandpasta en tandenborstels, shampoo, zeep, deodorant, 

dameshygiëne-producten, luiers, billendoekjes, handdoeken, washandjes en 

overige drogisterijproducten als paracetamol, pleisters etc. 

✓ Campingbedjes, speelkleden, kinderstoelen en aanverwante artikelen, primair voor 

baby’s en jonge kinderen; 

✓ Overige, zoals: aanstekers, powerbanks, batterijen, zaklampen en EHBO-koffers.  
 

U kunt uw goederen afgeven bij de voormalige garage Geerts aan de Kruisstraat 10 te 

Musselkanaal. Hier kunt u terecht van maandag t/m zaterdag,  van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur. Graag zoveel mogelijk in dozen aanleveren. 

In Onstwedde is er ook een lokale inzamellocatie. Bij de d’Ekkelkaamp staan twee dichte 

aanhangwagens waarin goederen gedurende de hele dag weggezet kunnen worden. 
 

Aanmeldingen om als vrijwilliger te komen helpen zijn ook zeer welkom! Aanmelden kan 

bij Richard Bierma: bierma987@gmail.com 
 

Naast deze praktische zaken roepen de kerken u gezamenlijk op om vooral ook te bidden 

om vrede en hulp voor allen die getroffen worden door deze vreselijke oorlog.  
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